
We zijn nu bij het graf van  Derk Mulder aangekomen, de oudere broer van 
Menco Rein Mulder wiens graf wij eerder bezochten.

Derk Mulder, roepnaam Dirk, was zwakbegaafd, en werkte als kwekersknecht 
in Harenermolen.  Door de week woonde hij  bij  zijn werkgever,  maar in de 
weekends ging hij naar huis.

Zijn ouders hebben hem zo goed mogelijk geïnstrueerd wat hij moet doen als 
hij wordt aangehouden door Duitsers.

Op maandag 2 oktober 1944 loopt hij laat in de middag langs de spoorbaan, om 
van het huis van zijn ouders in Haren naar zijn werkgever in Harenermolen te 
gaan. Die weg leidt langs het rangeerterrein, en dat wordt bewaakt door Duitse 
militairen. Dirk heeft papieren waarop staat dat hij toestemming heeft om deze 
weg te nemen. Eén van die militairen wil hem aanhouden, maar Dirk raakt in 
paniek, vergeet wat hem is geleerd, en rent weg. De Duitse soldaat schiet, Dirk 
wordt geraakt, en overlijdt ter plekke. Hij is 25 jaar oud.

Het is een drama, en niet alleen voor Dirk’s familie en vrienden. De Duitse sol-
daat is ook hevig geëmotioneerd als hem alles duidelijk wordt. De oorlog is 
voor alle partijen gruwelijk. 


